
Kerst 2021 Honselersdijk Thema: Licht !

Orgelspel 
Welkom en mededelingen

NLB 477: 1, 3 (Komt allen tezamen) 

Stil gebed, votum en groet

NLB 506: 1 (jongeren), 2 (allen), 3 (jongeren)  - Wij trekken in een lange stoet

 kaarsen mh Licht vd Paaskaars verbonden - thuis, wereldwijde kerk, kerk v. Betlehem en volk Israël.

Gebed 

Profetenlezing: Jesaja 52: 7 - 10

NLB 486: 1 (jongeren), 2 (allen), 3 (jongeren)  (Midden in de winternacht)

Brieflezing: Hebreeën 1, 1 - 2

3 coupletten Advent / kerstproject (en daarna kinderen naar nevendienst)

Evangelielezing: Johannes 1, 1 - 14

jongeren Away in a manger couplet 1 + allen: LB 503 vs 4 (Hoe diep ook het duister)

Overdenking

Nicolien van Deursen - Kerstlied met variaties

NLB 496: 1, 2, 3 (Een ster ging op in Israël)

Mededelingen diaconie: 
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader  

Slotlied: “Ere zij God”

Zegen en Amen (Amen = slotregel van Stille nacht)

 De organist speelt zachtjes de regel voor: “Gods belofte wordt heerlijk vervuld”. 
Daarna vallen wij in - met de organist vol op het orgel - : 

“Amen, Gode zij eer, Amen, Gode zij eer.”



Kerstmorgen, Johannes 1, Jesaja 52, 7 - 10, Hebreeën 1, 1 - 12 (met name vs 1)

12. Uit Ruth en Boaz kwam een stam
van koningen en al,
waaruit koning Jezus kwam,
geboren in een stal.
refrein: Maar waar is het Koningskind?

Het is al middernacht!
Wie kan mij zeggen waar ik vind
het Kind waarop ik wacht?

13. Een ster is als een bliksemschicht
verschenen waar, zo teer,
Woord-uit-Woord en Licht-uit-Licht
geboren is, de Heer.
refrein: Volg dan, wijs en weldoordacht,

gehoorzaam aan Gods stem,
in storm en wind, bij dag en nacht
de ster van Betlehem!

14. Voor ieder die de Heer verwacht,
in blijdschap en verdriet;
Hoor, de sterrenhemel lacht
al zing ik jou mijn lied:
refrein: Jij bent, wijs en weldoordacht,

gehoorzaam aan Gods stem,
in storm en wind, bij dag en nacht
mijn ster van Betlehem!


